
Hier is-tie dan: onze eerste 
nieuwsbrief! 

Graag nemen we je mee in de ontwikkelingen
van de afgelopen maanden en weken.

Wil je meer weten over de tijd vóór
ons vertrek, het onderwijs voor onze 
kinderen, ons inkomen en meer? Scan 
dan de code of ga naar
denhartoginmalawi.nl/project/veelgestelde-
vragen

We zijn blij dat we alles in Nederland goed af
konden ronden de afgelopen tijd. De kinderen
hebben een mooi afscheid gehad op de Eben
Haëzerschool en van vriendjes 
en vriendinnetjes.
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Anderzijds ook mooi om te merken dat we ons
ook op afstand verbonden kunnen voelen met
mensen.

Op weg naar Malawi
"Kom we gaan nu echt! Heb je je spulletjes?"
Janneke gaat samen met Roïsa, Amniël en Jaïra
met de trein naar luchthaven Brussel. In
Rotterdam was er een overstap van drie
minuten. Door een sprintje te trekken, haalden
we onze overstap. Nico en Josaël werden met
een busje naar luchthaven Brussel gebracht
door zijn ouders en zusje en zwager. Alle koffers
konden in het busje. Uiteraard maakten de kids
er een wedstrijdje wie het eerst op de
luchthaven zou zijn: de treinreizigers of het
busje. De treinreizigers wonnen! 
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Afscheid van school

en van vriendjes

Tijdens momenten van afscheid voelden we ons
verbonden aan familie, vrienden, gemeenteleden,
etc. Jammer dat we elkaar een periode niet zien. 

Bij de incheckbalie
ging niet alles vanzelf.
Er moest wat uit de
ene koffer en weer in
de andere koffer. Zo
bleef het gewicht per
koffer binnen de
toegestane marge.
De dingen die we uit
de koffers hadden
gehaald, mochten
mee in de hand-
bagage. Dat
betekende wel dat 

Op luchthaven
Brussel

we erg goed moesten opletten bij het
overstappen op Addis Abeba. Hadden we alle
koffers? Ligt er echt niets meer in het vliegtuig? 

https://www.denhartoginmalawi.nl/project/veelgestelde-vragen


Vliegtuigen kijken op
luchthaven Addis Abeba
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Wat fijn dat onze onderwijsvrijwilliger Mirjam
erbij was, zodat we een extra paar handen 
hadden.

Op Addis Abeba moesten we een paar uur
wachten. Na een heerlijk ontbijt hebben we
vliegtuigen gekeken. Daarnaast liepen we rond
met Josaël in de draagzak rond zodat hij wat kon
slapen. 

Dan het laatste stukje… de spanning steeg toch
wel bij iedereen. Nog vier uur en dan zijn we er!
De landing wordt ingezet… we zagen weer de
roodbruine aarde, het stof en de droogte. Wat
mooi dat de Heere belooft in Zijn Woord dat het
dorre land zal juichen en jubelen tot Zijn eer!

Aankomst
Het stempel krijgen voor ons visum duurde even,
ondanks het vooraf aanvragen hiervan. Maar na
een tijdje konden we al onze bagage opzoeken.
De man bij de bagageband vroeg om alle
kaartjes van de koffers. Maar toen hij de dikke
stapel kaartjes zag, lachte hij even en zei dat het
zo wel goed was. In de ontvangsthal werden we
opgewacht door de directeuren van Stichting
Stéphanos. 

www.denhartoginmalawi.nl

Alle bagage werd in de auto geladen en na een
klein uurtje waren we in ons huis. Hier werden we
opgewacht door onze nanny. De koelkast was
gevuld en het eten stond klaar. Wat een warme
ontvangst!

Dit is Malawi
De geur, de geluiden, de warmte, de wind... we
zijn echt in Malawi. Dit zijn de dingen die we ons
nog herinneren van de vorige keer. "Soms voelt
het alsof we hier al weken zijn en soms voelt het
alsof we hier nog maar net zijn", zei Roïsa na
twee weken. We zijn het helemaal met haar eens! 

Ons huis gaat steeds meer voelen als thuis maar
aan heel veel dingen moeten we nog wennen.
Een klein voorbeeld: elke keer als we weggaan,
opent de ‘watchman’ voor ons de poort. Elke keer
als we thuiskomen, toeteren we bij de poort
zodat de ‘watchman’ de poort kan openen. "Dat
kan ik ook zelf wel", denk ik dan. Maar zo werkt
dat hier en zo verwacht je personeel dat je met
hen omgaat: anders word je niet meer serieus
genomen als ‘boss’.

Stalletje
waar we

regelmatig
onze

groenten
kopen 



Settle-tijd
Met de directie van Stichting Stéphanos is
afgesproken dat de eerste periode ‘settle-tijd’ is.
Dat is erg fijn. We merken ook dat het nodig is,
want er zijn veel dingen anders dan in Nederland:
het klimaat, de taal, culturele gewoonten,
enzovoorts. 

Het dagelijks leven kost meer tijd en energie dan
in Nederland. Dat is niet erg, maar het is even
wennen. Een voorbeeld: gemiddeld hebben we
hier circa 60% van de tijd stroom. Vrijwel dagelijks
is er een aantal uur geen stroom. De uitdaging is
om, als er stroom is, te zorgen dat je al je
elektrische apparaten oplaadt. 

Een willekeurige greep uit de ingrediënten die
onze dag vullen: zorg voor de kinderen, instructies
geven aan personeel, zoeken naar een geschikte
auto, opstellen van een huurcontract met de
huiseigenaar, boodschappen doen en een postbus
openen.

Bij een emigratie komt veel kijken. Het is veel
werk. Het levert ook voldoening op: we werken
aan het volgen van onze roeping. We genieten
van het land, van de vriendelijke mensen, van 

Hier kopen we
toegang tot internet:
de verkoper zet geld

op ons account
zodat we online

kunnen. 
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Wachten in het
winkelcentrum
terwijl papa en
mama inkopen

doen.

alle vogels die we elke morgen horen fluiten, van
de maan die we zo prachtig zien opkomen als we
op onze veranda zitten. Op dankdag luisterden
we een preek uit 2 Samuël 7: 18 ‘Toen ging
koning David de heilige tent binnen en nam
plaats voor het aangezicht van de Heere. Hij zei:
Wie ben ik Heere HEERE, en wat is mijn huis dat U
mij tot hiertoe gebracht hebt?’

Hartelijk dank voor alle hulp, steun en medeleven
die we in de achterliggende tijd ontvangen
hebben!

Hartelijke groet,
Familie den Hartog

Josaël krijgt
Engelse 'les'
van nanny

Gloria



Regelmatig zullen de kinderen een berichtjeRegelmatig zullen de kinderen een berichtje
schrijven voor de nieuwsbrief. Deze eerste keerschrijven voor de nieuwsbrief. Deze eerste keer
is de beurt aan Roïsa.is de beurt aan Roïsa.  

Hoi,Hoi,  
in Malawi zitten we maarin Malawi zitten we maar  
met zn drieen in 1 klas bij jufmet zn drieen in 1 klas bij juf  
Mirjam. Daarom hebben weMirjam. Daarom hebben we  
een keertje afgesproken met een zuid afrikaanseen keertje afgesproken met een zuid afrikaans
gezin. We dachten dat die ook zuid afrikaansgezin. We dachten dat die ook zuid afrikaans
spraken maar dat was jammer genoeg nietspraken maar dat was jammer genoeg niet  

zo. Debbie 10 jaar oud heeft mij het park latenzo. Debbie 10 jaar oud heeft mij het park laten
zien. Daar was een grote speeltuin. En we zijnzien. Daar was een grote speeltuin. En we zijn
naar vissen geweest. Als je heel snel je hand innaar vissen geweest. Als je heel snel je hand in
het water deed kon je ze aanraken. Josaël vondhet water deed kon je ze aanraken. Josaël vond
de vissen helemaal leuk. Amniël heeft metde vissen helemaal leuk. Amniël heeft met
Anton van 9 jaar gespeeld. Ik vond het leuk,Anton van 9 jaar gespeeld. Ik vond het leuk,
Debbie houdt heel erg van kletsen.Debbie houdt heel erg van kletsen.  

Doei, RoïsaDoei, Roïsa
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het land Malawi dat in grote crisis verkeert.
Er is opgeroepen tot een devaluatie van
45% van de Malawiaanse munt de kwacha.
Dit betekent een  enorme toename van de
armoede onder de bevolking. 
dat we een betrouwbare, betaalbare auto
vinden waarin we alle ritten kunnen maken
om ons werk hier te doen. 
dat onze kinderen hier vriendjes en
vriendinnetjes zullen vinden.

de goede afronding in Nederland en een
veilige aankomst in Lilongwe 
een fijn huis en personeel 

Bidden & danken 

Wilt u met ons bidden voor: 

Wilt u met ons danken voor: 

www.denhartoginmalawi.nl
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Over ons
Wij zijn Nico en Janneke den Hartog. Met ons
gezin wonen we in Lilongwe (Malawi). We leven
& werken op basis van giften. 

Missie
We brengen hoop op God en op goede voeding
voor de inwoners van de dorpjes om Lilongwe. 

Doel
De dorpen rond Lilongwe bereiken met het
Evangelie. Een grotere oogst zodat er het hele
jaar door genoeg voedsel is. 

Bericht van de thuisfrontcommissie (TFC)

Actie uitgelicht
Op zaterdag 20 augustus is er veel gefietst,
met het doel zoveel mogelijk geld op te halen
voor het werk van Nico en Janneke. Zes leden
van onze kerk hebben een tocht van 200 km.
gemaakt. Daarnaast hebben diverse
gezinnen met hun kinderen een fietstocht
gemaakt van de kerk naar Tienhoven en weer
terug: een mooie rit van zo'n 30 km. 's
Middags zijn de kinderen en de wielrenners
feestelijk ingehaald, waarbij het ijs zich goed
liet smaken. 
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Financiële update
De opbrengsten komen voort uit periodieke giften, eenmalige giften en acties. We zijn erg dankbaar voor 
iedereen die het werk van Nico en Janneke steunt middels een financiële bijdrage of door het meewerken 

aan acties. We zijn er echter nog niet! Hieronder is in het kort opgenomen hoe we er financieel voor 
staan en wat er naar verwachting nog nodig is om de komende 12 maanden alle kosten te kunnen 

betalen. Meer informatie is te vinden op de website.

www.denhartoginmalawi.nl




