
Na het beluisteren van een Bijbelverhaal, het
zingen en het leren van een bijbeltekst, deelden
we eten en drinken uit aan de kinderen. Vaak koop
ik hiervoor fruit bij een kraampje in de buurt. Ik ga
dan met zestig bananen en een paar
watermeloenen naar huis. De verkoopster is blij,
ze heeft winst gemaakt die dag en kan weer eten
kopen. Ik ben blij en dankbaar dat ik de kinderen
uit de buurt iets gezonds en lekkers kan geven.
Naast het fruit geven we aanmaaklimonade. Dat
is niet zo gezond, maar veel Malawianen houden
nu eenmaal van heeeel zoet. Moses krijgt ook een
beker aanmaaklimonade. Hij schenkt zijn beker
met sap over in het flesje rond zijn middel. Toen ik 

vroeg waarom, was zijn antwoord
hartverscheurend: "Dit is het enige eten dat ik
vandaag krijg. Als ik wat bewaar, heb ik vanavond
toch iets in mijn maag en kan ik beter slapen."
Deze woorden raakten me diep. Hoe vaak moet
Moses honger hebben geleden? Hoe pijnlijk moet
het voor ouders zijn om hun kind geen eten te
kunnen geven? De honger kwam ineens heel
dichtbij. We weten dat er honger is in Malawi, 
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Plastic flesjes en honger? 
Plastic, een onderwerp dat in Nederland veel
aandacht krijgt. Geen gratis plastic tasjes meer bij
de boodschappen, extra betalen voor plastic
patatbakjes - we zijn ons bewust van de gevaren
en de impact van plastic op de aarde. In Malawi
heeft plastic echter een andere betekenis. Op
straat zie je veel rondzwervend plastic,
prullenbakken zijn schaars. Volwassenen en
kinderen rapen het op, vooral plastic flessen zijn in
trek. Kinderen hier maken creatief gebruik van
plastic. Ze maken er speelgoed van en vermaken
zich urenlang, omdat ander speelgoed vaak niet
beschikbaar is. Soms dragen kinderen plastic
flesjes aan een touwtje rond hun middel. Waarom
deden ze dat? Bijgeloof? Bescherming tegen
bepaalde dingen? Onlangs ontdekte ik tijdens de
kinderclub waarom een jongetje genaamd Moses
zo'n flesje bij zich droeg.
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maar Moses zat hier naast mij. Wat kon ik hem
bieden? Hoeveel van de honderd kinderen op de
club hebben honger? Hoeveel van hun ouders
gaan elke dag slapen met honger? 
Na de kinderclub genoten wij als gezin van een
maaltijd. Mijn bord lag vol en als gezin dankten we
na het eten de Heere voor onze volle maag. Met
liefde had ik mijn bord gedeeld met Moses. 
De vragen bleven in mijn hoofd rondspoken. Hoe
kan ik deze kinderen helpen? Moest ik maïsmeel
voor hen kopen en dan nsima koken, zodat ze in
ieder geval op de dagen van de club niet met
honger naar bed gaan?

We zijn blij en dankbaar dat we dit werk mogen
doen en de bijbelse boodschap aan de kinderen
mogen doorgeven. We hopen en bidden dat dit
gezegend mag worden, zodat ze straks nooit meer
honger en dorst zullen kennen. Wat een vreugde
zal dat zijn. 

Tegelijkertijd realiseren we ons hoe bevoorrecht
we zijn dat onze wortels in Nederland liggen,
waardoor we genoeg financiële middelen hebben
om niet met honger naar bed te hoeven gaan. We
zijn daarom blij dat op Talandira Harvest Centre
het voedselprogramma weer begonnen is.
Hierdoor hebben de kinderen in elk geval één keer
per dag genoeg te eten. Er wordt hier en daar al
wel weer op het land gewerkt, maar er kan pas
op z'n vroegst over een half jaar geoogst worden.

Sponsorprogramma
Talandira Harvest Centre heeft een
sponsorprogramma voor honderd kinderen. Als
onderdeel van dit programma delen we
regelmatig benodigdheden uit aan deze kinderen
en hun verzorgers. Bij de laatste actie ontvingen
alle kinderen een paar schoenen, tien schriften,
een pen en een schooluniform.
De voorbereiding voor deze actie was intensief.
Als team van Stéphanos hebben we alle
benodigdheden ingekocht, vooraf de
schoenmaten en kledingmaten verzameld, en
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De net geleerde Bijbeltekst opzeggen

Ook dit meisje zegt haar zojuist geleerde
Bijbeltekst op
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passende kleding laten maken. Vervolgens hebben
we de dorpsoudsten geïnformeerd over ons plan
en om hun goedkeuring gevraagd, wat gelukkig
met enthousiasme werd ontvangen. Ze erkennen
dat het werk van Stéphanos bijdraagt aan de
welvaart in de dorpen.
Daarna hebben we een afspraak gemaakt met de
dorpsoudsten en verzorgers voor een bijeenkomst.
Tijdens deze bijeenkomst heb ik een
welkomstwoord uitgesproken en instructies
gegeven over het gebruik van de uitgedeelde
artikelen. Vervolgens hebben Jonas en ik de 

spullen aan de dorpsoudsten overhandigd, die ze
op hun beurt aan de verzorgers of kinderen gaven.

Een
dorpsoudste
overhandigt de
setjes met
schoenen,
kleding en
schoolspullen
aan kinderen,
terwijl de
verzorgers en  
een andere
dorpsoudste
toekijken.

 Op deze manier tonen we respect voor de
dorpsoudsten.
Hoewel de aanwezigheid van verzorgers in
westerse ogen misschien niet direct noodzakelijk
lijkt, is het belangrijk om hen te respecteren.
Daarom nodigen we zowel het kind als de
verzorger uit naar voren te komen, zodat ze samen
de spullen in ontvangst kunnen nemen. 
Na het uitdelen spraken zowel een dorpsoudste als
een verzorger woorden van dank uit, waarna de
bijeenkomst werd afgesloten. Zo verloopt dat in
Malawi.

Moses en anderen die honger lijden
zegen over de bijbelvertellingen
dat we onze tijd en energie op de juiste manier
besteden aan het werk hier, en dat we de juiste
keuzes maken

het feit dat we in oktober een jaar in Malawi
woonden 
het feit dat we onze draai hebben gevonden in
het thuis lesgeven aan de kinderen en in het
werk 
het feit dat de kleding en schoolspullen die de
kinderen in het sponsorprogramma hebben
gekregen, hen in staat stelt naar school te gaan.
Dit zorgt voor betere kansen op werk. 
het feit dat familie Paans per eind januari tot
ons verlof het onderwijs voor de kinderen op
zich neemt

Bidden & danken 

Wilt u met ons bidden voor:  

Wilt u met ons danken voor:  



Regelmatig schrijven de kinderen een berichtje
voor de nieuwsbrief. Deze keer is de beurt aan  
Roïsa:  

Hallo allemaal, ik had in Malawi 
1 vriendin, Maria. Ze komt uit Duits-
land en we konden het samen erg 
goed vinden. Vaak stipten we op 
potjes of speelden een spelletje. Maar nu is
Maria weer terug in Duitsland. Niet omdat het
werk van haar vader er in Malawi weer opzat,
maar omdat haar moeder teveel stress had.
Misschien denk je: waarvoor had ze dan stress?
Dat zal ik vertellen. Op hun compound waren
een keer mannen over de muur geklommen die
wilde inbreken. Het is ze niet gelukt om het huis
in te komen, maar ze zijn natuurlijk wel erg
geschrokken. Toen gingen ze 3 maanden op
verlof naar Duitsland. In de tijd dat ze weg
waren is de muur hoger gemaakt. Toen ze terug
kwamen had de moeder van Maria nog steeds
stress waardoor ze heel slecht kon slapen. Dus
besloten ze om weg te gaan uit Malawi. Dat
vind ik natuurlijk erg jammer.:(
Nu heb ik dus geen vriendinnen meer in Malawi.
Er was hier wel een Nederlands meisje
(Yaëlle). Maar zij woont in Zambia (een
buurland), 17 uur rijden bij ons vandaan. Het is
dus geen optie om 1 keer in de week op een neer te
rijden.  
Maar ja. Ik ben dus terug bij af. Dus ik ga op
een missie. Die missie heet: vriendin gezocht.
Dus woon jij in Malawi, zit je in groep 8, en ben
je Nederlands( het laatste is niet noodzakelijk).
Mag je mijn moeder even bellen. 

Maar dat was het weer voor vandaag doei.
Roïsa

 www.denhartoginmalawi.nl

Moyo ku Malawi
Leven in Malawi

Doel
De dorpen rond Lilongwe bereiken met het
Evangelie. Een grotere oogst zodat er het hele jaar
door genoeg voedsel is. 

Missie
We brengen hoop op God en op goede voeding voor
de inwoners van de dorpjes om Lilongwe. 

Over ons
Wij zijn Nico en Janneke den Hartog. Met ons gezin
wonen we in Lilongwe (Malawi). We leven &
werken op basis van giften. 

Cor Niels en 
Janette Paans 
met hun 
kinderen 
Jenth   en Dani. 
Zie dankpunt 
4, meer 
informatie 
volgt in de 
nieuwsbrief 
van februari. 

e
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Bericht van de ThuisFrontCommissie (TFC)

Als thuisfrontcommissie van Nico en Janneke komen we
met regelmaat bij elkaar om allerlei zaken door te spreken
en met elkaar de taken af te stemmen. In de vergaderingen
verdiepen we ons, naast het meedenken over praktische
zaken, ook in allerlei facetten van het werk wat Nico en
Janneke namens stichting Stéphanos doen in Malawi. We
beginnen de avonden met een behulpzaam boek hierbij
‘Een thuisfront voor de zendeling.’ Als start van de
vergadering bespreken we samen een hoofdstuk uit het
boek. Dit boek biedt handvatten aan het thuisfront en  laat
ons vanuit verschillende Bijbelgedeelten nadenken over de
zendingsopdracht, zowel vroeger als nu, en wat onze rol
daarin is als thuisfrontcommissie. Een aanrader om eens te
lezen voor wie zich wil verdiepen in de zendingsopdracht!

Half september stonden we tijdens de verkoping
van Stéphanos-werkgroep Montfoort met een
tafel stroopwafels op een mooi plekje in
IJsselstein. Met een mooie opbrengst voor het
werk van Nico en Janneke.



 

 

 

https://donorbox.org/verlof-2024
https://www.denhartoginmalawi.nl/financieel
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